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ORDE VAN DIENST 
 
Muziek – door Franske 
Welkom – door Jan 
 
Lied 779 (als mp 3)  

1 In de ongerepte morgen, 
uit het duister naar het licht, 
is de toekomst nog verborgen, 
onbekend uw aangezicht. 
 

2 Roepende ben ik geboren, 
woorden zonder klank of zin, 
wachtende wie mij zal horen, 
kind nog, in een pril begin. 
 

3 Stemmen hoor ik om mij spreken, 
nauwelijks tot mij gericht; 
dwalende in taal en teken 
tast ik naar een lief gezicht. 
 

4 Als het dan begint te dagen 
en ik mens word, levenslang, 
en er listen zijn en lagen 
en ik zwak ben en ook bang, 
 

5 kom dan, levenslicht der mensen, 
in mijn kwetsbare bestaan, 
als een wachter aan de grenzen; 
laat mijn licht niet ondergaan. 
 

6 Spreek steeds duidelijker 
woorden, 
die mij richten op uw naam; 
laat mij aan U toebehoren, 
maak mij tot uw lof bekwaam. 
 

 
7 Als de avond dan zal komen 
en de dag wordt als de dood, 
reken mij dan bij de vromen 
die vertoeven in uw schoot. 

 
Bemoediging – door Jan 
Gebed van toenadering – door Jan 
 
Psalm 4: 1 en 3  
1 Laat als ik roep mij op U hopen, 
o God van mijn gerechtigheid. 
Geef mij uw antwoord, doe mij open, 
die mij, als ik ben ingesloten, 
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. 



  

Hoe lang zult gij mij blijven smaden, 
gij groten, door de schijn bekoord? 
Weet toch: de Here slaat mij gade. 
Weet dat ik leef van zijn genade. 
Hij is het die mijn roepen hoort. 
 
3 Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
 
Groet – door de voorganger 
Gebed om ontferming  
 
Lied 117a: 1 en 2 (als mp3) 
1 Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 
 

2 Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 
 

 
Gebed tot de Geest 
Schriftlezing: Marcus 1: 29-39 – door Gerry 
 
Lied 534: 1 en 4 

1 Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 

4 Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid 
spreekt: 
het levend woord, de Zoon van 
God. 

 
Verkondiging 
 



  

Orgelmuziek – door Franske 
Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Diaconale mededeling – door Elleke 

- Kerk en diaconie 
- KIA-werelddiaconaat Bangladesh 

Beter bestand tegen water. Bangladesh is vaak in het nieuws 
vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die 
helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de 
oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct 
gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de 
inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo 
goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan 
bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen 
storm en regen. Van harte bij u aanbevolen. 
. 
Lied 416 (als mp3) 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 
Zending en zegen 
Muziek – door Franske 

---------------------- 
Mededeling  
De bloemengroet gaat naar 
(Okkenbroek) 
Ernst Jan Nijkamp, Ijssel de Schepperstraat 
Lars Teeselink, Koerselmansweg 


